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WIE WAS HEEROOM  

 

Op zondag 27 mei maakte ik in Blauwhuis een bijzonder 

gebeuren mee. Ida Hylkema presenteerde daar het boek “Pater 

onder de Papoea’s”, biografie van Sibbele Hylkema, missionaris 

en antropoloog.  

In 1991 brachten de zussen Ida en Hester een bezoek aan hun heeroom Sibbele in 

Irian Jay, het voormalige Nederlands Nieuw- Guinea. Voor het eerst in dertig jaar 

kreeg hun oom bezoek van zijn naaste familieleden. Dit bezoek is de aanleiding 

geweest om een boek te schrijven over het leven van deze franciscaan en 

antropoloog. Het is een prachtig levensverhaal geworden van een boerenzoon uit 

Blauwhuis die als dertienjarige met een grote koffer naar het klein seminarie in 

Apeldoorn stapt om een leven in dienst van God te gaan beginnen. Als missionaris 

in de wildernis van het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea leert hij de Papoea’s 

kennen. Hij dompelt zich helemaal onder in hun cultuur en maakt driftig studie van 

hun taal en gewoonten. Mensen die in de ogen van de Westerlingen nog leven in 

het stenen tijdperk, komen ineens oog in oog te staan met een totaal andere cultuur 

en een ander geloof. Het verhaal beschrijft hun worsteling met hun identiteit, 

ingeklemd tussen de Nederlandse Missie. Maar de pater moet zelf ook worstelen en 

vechten tegen eenzaamheid, frustraties, het niet begrepen worden door 

medebroeders. Al lezend maak je kennis met een eigenzinnige, kleurrijke Friese 

pater en zijn visie op het missiewerk en de politieke situatie rond de overdracht van 

Nieuw- Guinea aan Indonesië, inclusief de gevolgen daarvoor voor de Papoea’s.  

Ik moest gelijk aan mijn heeroom Wiebe van der Weide denken. Hij werkte als 

franciscaanse missionaris in Brazilië. Als kind had ik een diep ontzag voor hem. In 

1974 keerde hij heel plotseling naar Nederland terug. Niemand is ooit te weten 

gekomen waarom. Later bleek dat heeroom er een voor die tijd ouderwetsere visie 

op Kerk en missie op na hield dan zijn medebroeders en dat het daar gebotst had. 

Terug in Nederland dacht hij gelijk in een parochie aan de slag te kunnen, maar hier 

was het één en ander veranderd zo vlak na het Concilie (1962-1965). Uiteindelijk 

kwam hij terecht bij een zeer conservatieve pastoor in Utrecht. Daar wist hij zich 

toch zeer gezien te maken door zijn eenvoud, humor en grote betrokkenheid bij de 

mensen, maar nooit is zijn levensverhaal aan het papier toevertrouwd. Heeroom 

overleed in 2003 en ligt in Woerden begraven, gewoon tussen de mensen. Zo wilde 

hij dat zelf. Zijn medebroeder Sibbele Hylkema is op 7 februari1998 begraven in 

Blauwhuis, zijn geboortedorp. Zijn levensverhaal staat wél op papier en ik heb het 

in één ruk uitgelezen. Een aanrader voor allen die in de Kerk werken waar ter wereld 

ook; iemand uit ons eigen midden. Chapeau! 

Pastoor Peter van der Weide  

PASTORAAL WOORD  
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HEART TO SHARE! DIAC ONAAL JONGERENWEEKEN D  

28/29/30 september in Sneek 

 

Wat als er geen geld bestond? Wat zou jij dan met anderen kunnen delen? Ontdek 

het tijdens een weekend vol leuke activiteiten, vriendschap, DIEPGANG en 

natuurlijk: je handen uit de mouwen steken voor een ander!! 

 

Kom naar het diaconale jongerenweekend & ontdek hoe jouw keuzes in het 

dagelijks leven echt verschil kunnen maken en wat dit te maken heeft met je geloof. 

Ontmoet andere jongeren uit heel Friesland en beleef een onvergetelijk weekend! 

Voor maar 15 euro kun je er bij zijn. 

 

Het diaconale jongerenweekend is bedoeld voor jongeren vanaf 15 jaar. Ben je 

jonger en wil je toch graag mee? Overleg dan even met ons! 

 

Voor meer informatie of aanmelden: 

jongerenweekend@solidairfriesland.nl of bel Elziena Taute, 

058-2130046. 

Volg ons ook op facebook:  

www.facebook.com/JongerenweekendSolidairFriesland 

TIP: Je kunt dit weekend soms gebruiken als 

Maatschappelijke Stage! 

 

Het diaconale jongerenweekend wordt jaarlijks georganiseerd door Solidair 

Friesland, katholieke stichting voor maatschappelijk activeringswerk, 

www.solidairfriesland.nl  

  

PAROCHIEBERICHTEN  
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HEERLIJKHEID EN LOF  

 

26 mei een stralende dag, bijna te warm 

voor een binnen activiteit en toch waren er 

69 mensen op de seniorenmiddag van de 

St. Antonius van Padua parochie. 

De kapel van de Ielânen was, met dank aan 

een geweldige groep vrijwilligers, 

omgetoverd in een sfeervolle feestzaal 

waar de gasten zich op hun gemak 

voelden. Na een “warm” welkom van 

pastoor van de Weide en een passend gedicht van Marinus van den Berg kwam 

naast de koffie en thee, heerlijke oranjekoek uit Blauwhuis op tafel. Ondertussen 

werden we meegenomen in Spaanse, Italiaanse en zelfs de Royal wedding sferen 

door Ellen Postma, dwarsfluit, en Peter Wagenaar, piano. 

Gedurende de middag onder het genot van een drankje konden we smullen van de 

door de keukenstaf van de Ielânen mooi opgemaakte schotels van kaas en worst. De 

dames Hobma en Popma hadden een paar smakelijke verhalen uit de oude doos en 

dat voor iedereen telde dat het de kleine dingen zijn die het hem doen, was te horen 

aan hoe iedereen dit lied uit volle borst mee zong. 

Rond half vijf werd de kapel toch weer de ruimte waar hij voor bedoeld is en gingen 

de Pastoor en pastor Foekema voor in het Maria lof. 

Doormiddel van de mooie liturgieboekjes en de ondersteuning van het koor 

Intermezzo onder leiding van Frits Haaze, kon iedereen de aloude lof en 

Marialiederen meezingen. Na de mooie overweging van pastor Foekema waarin hij 

“Heerlijkheid en Lof” vertaalde in “de vreugde van het samen zijn in liefde” was er 

nog het uitstellen van het Allerheiligste en daarna de zegening van de Pastoor. 

Bij het afscheid nemen waren de reacties van de gasten heel positief, zodat wij, als 

organiserende commissie tevreden terug kunnen kijken op een zeer geslaagde 

middag.  

 

Bezoekersgroepen, ziekencomité en diaconie van de St. Antonius van Padua  

 
KNIELBANKEN WEG  

 

Onlangs zijn in twee voor in het middenschip de knielbanken verwijderd. Hopelijk 

komen we hiermee tegemoet aan wensen van parochianen voor wat meer 

bewegingsruimte.  

 

De locatieraad 
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VEILIGHEID  

 

Voor de veiligheid van parochianen, vrijwilligers en medewerkers is het van belang 

om binnen de parochie regelmatig dit onderwerp te adresseren. Onlangs zijn door 

het parochiebestuur de veiligheidsaspecten op een rij gezet en afgestemd met de 

locatieraden. Dit is vastgelegd in een document. Onderstaand volgt een kort resumé. 

 

- De beschermings/veiligheidsvoorzieningen bij het onderhoud op de 

begraafplaats.  Omschreven is wat vrijwilligers wel en niet mogen, wanneer zij 

bijv. veiligheidshandschoenen en andere beschermende kleding moeten dragen 

en dat controle en onderhoud van apparatuur periodiek dient plaats te vinden.  

- Bij het onderhoud aan het kerkgebouw zijn richtlijnen opgesteld voor o.a.  

o het gebruik van ladders en  

o welke werkzaamheden door de monumentenwacht worden uitgevoerd 

- Vwb het gebruik van de gebouwen wordt ingegaan op de noodzakelijke 

brandweervereisten  

o brandmelding  

o vluchtmarkeringen  

o brandblusvoorzieningen  

o noodverlichting e.d.  

o alsmede de gebruiksvergunningen 

- Voor het kerkbezoek worden behandeld 

o het opstellen van een ontruimingsplan 

o extra benodigde maatregelen bij grote groepen kerkbezoekers bijv. 

regievoering, garanderen van vluchtroutes en controle van 

veiligheidsvoorzieningen 

o het parkeerbeleid: ten alle tijden is parkeren voor de kerk verboden bij 

eucharistievieringen, concerten of andere evenementen!!  

o EHBO voorzieningen dienen aanwezig te zijn 

o dat bij vergaderingen men op de hoogte dient te zijn van “wat te doen bij 

calamiteiten” en 

o de sleuteldiscipline 

- Het aspect veiligheid komt halfjaarlijks op de agenda van het parochiebestuur 

en de locatieraden. De medewerkers en vrijwilligers worden op de hoogte 

gesteld van de richtlijnen. 

 

Namens het parochiebestuur, 

Johan Stoop   
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ñGEESTIGE MENSENò 

 

Op zondag 1 juli zullen 6 jongeren uit 

onze locatie tijdens de Hoogmis van 

11.00 uur het H. Vormsel ontvangen. 

Onze bisschop, Ron van den Hout komt 

daarvoor naar Sneek. De vormelingen 

zijn: Shenna Johannes, Maichel 

Jamanica, Ian Rinia, Jonathan Rinia, 

Tsjits Kramer en Hendrika Altena. 

De meeste jongeren kennen elkaar van 

onze Jongerengroep; een groep vol spirit 

en energie. Dat die spirit en energie erin 

zitten hebben we weer gemerkt tijdens 

ons jaarlijkse uitstapje op de Tweede 

Pinksterdag. Dit jaar gingen we naar Den Bosch waar we door onze vorige bisschop 

Gerard de Korte heel hartelijk zijn ontvangen. Daarna hebben we trouwens ook héél 

leuke dingen gedaan zoals varen op de Binnendieze, de toren van de kathedraal 

beklimmen en heerlijk door de stad banjeren.  Het kost soms heel wat moeite om 

het hele spul bij elkaar te krijgen, maar als ze er eenmaal zijn dan is het altijd weer 

raak!  

Zo is het ook met ons geloof. Het is er wel degelijk, maar je moet er wat voor doen 

en dan werkt het heel goed. Daarom hopen we dat onze jonge mensen, geraakt door 

de Goede Geest beseffen dat ze niet alles op eigen kracht hoeven te doen, maar erop 

mogen vertrouwen dat ze gedragen worden door een God die hen graag ziet en die 

hen aanspoort om samen iets moois van het leven te maken. Kijk, zó kun je als een 

“geestig” mens prachtig vormgeven aan je leven!  

We hopen dat het op 1 juli een viering wordt waar spirit in zit en dat u allen met 

velen komt meevieren om aan de jongelui te laten merken dat ze een meer dan 

waardevol onderdeel zijn van de geloofsgemeenschap. Dus welkom op 1 juli in 

onze Martinus aan de Singel. We kunnen allemaal wel wat extra geestkracht en 

geloof gebruiken. 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

  



7 

 

 

VIERINGEN  

 

 

Gebedsintenties voor Blauwhuis kunnen aangevraagd worden bij Tineke Rypma.  

Zondag 17 juni 

 9.30 Woord en Communieviering olv Pastor Foekema 

m.m.v. Caecilliakoor 

Lector T.Hobma 

Koster: Bauke, misdienaar:Willem 

  Intentie: Voor het huwelijk van Chris Drayer  

en Marrit Hoekstra 

Overleden ouders Postma-Hochstenbach 

Overleden ouders Altena-Flapper 

Bouke en Giny Rijpma-Popma, Baukje Ettema-Kramer 

 

Vrijdag 22 juni Bruiloft van Chris Drayer en Marrit Hoekstra  

 15.00 Bruiloftsviering Chris Drayer en Marrit Hoekstra 

olv Pastoor Jellema 

m.m.v. Gemengd koor  

Koster: John 

 

Zaterdag 23 juni 

 19.30 Woord en Communieviering olv Liturgiegroep 

m.m.v. Caecilliakoor 

Koster: Sicco 

  Intentie: Jaargetijde Giny v/d Weij 

Jaargetijde Hedwig Brandsma-Ydema, 

Baukje Ettema-Kramer 

 

Zondag 1 juli 

 9.30 Woord en Communieviering olv Pastor Foekema 

m.m.v. Caecilliakoor 

lector: M. Brandsma 

koster: John, misdienaar: Marcus 

  Intentie: Jaargetijde Sikke Brandsma, Jantsje Mulder 

Overleden ouders v/d Meulen-Melchers 

 

Zondag 7 juli Eucharistieviering  

LOCATIE BLAUHÚ S 
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IN MEMORIAM.BAUKJE ETTEMA -KRAMER  

Op 9 mei is in Bolsward overleden Baukje Julia Ettema-Kramer. Zij was 99 jaar. 

Ze is geboren op 6 oktober 1918 in It Heidenskip. Zij was sinds 11 januari 2002 

weduwe van Frans Ettema. Op dinsdag 15 mei namen wij in de St. Vituskerk van 

Blauwhuis dankbaar afscheid van haar. Boven de rouwkaart stond: 'Nei in warber 

en soarchsum libben is rêstich ferstoarn ús leave mem, beppe en oerbeppe'.  

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.  

NIJS FAN LOKAASJE RIED SINT VITUS BLAUHÚS  

Zondag 27 mei was de Doopviering van - Marin, dochter van Ids Wijbenga en 

Johanna Abma, zusje van Bas.  

 

Zondag 1 juli 14.00 uur Doopviering 

- Jeske, dochter van Jacob Breeuwsma en Elske Brandsma en zusje van Jan  

  en Iris.  

- Jelle, zoon van Jan Remmelt Schoemaker en Elske Zonderland en broertje  

   van Mette.  

 

Zondag 8 juli om 13.00 uur Doopviering  

- Stan, zoon van Lars Ravesteijn en Lucie Rijpma  

 

Vrijdag 22 juni 15.00 uur Huwelijk 

 - Chris Drayer en Marrit Hoekstra  

 

En Fierder  

* Yn e rin fan juny is de opbringst fan de aksje Kerkbalans bekend.  

* Sykje we in besoarger foar it Parochyblêd route Greonterp eo  

* Kinne we wol wat help brûke by tsjinsten yn it Teatskehûs  

* Freed 15 juny Frijwilligers Jûn  

* Sneon 7 july > sneon 8 septimber Tsjerkepaad  

* Sneon 8 septimber Nationale Monumintedei  

* Snein 23 septimber iepening JubileumJier 150 jier St Vitus  

 

Oant sjen,  

Sint Antonius van Padua parochie,  

Lokaasjeried Sint Vitus Blauhús  

parochiebestuurblauwhuis@live.nl T 0515 579476  
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BESTE PAROCHIANEN EN ANDERE BETROKKENEN  

 

Zijn er mensen die nog oude foto's hebben van het baarhuisje rond begin vorige 

eeuw. Zeg maar rond 1920. 

Ik zou het op prijs stellen om hier een  kopie van te mogen ontvangen  de reden 

hiervan is dat wij druk bezig zijn om geld aan te vragen bij instanties voor groot 

onderhoud aan het baarhuisje. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jan H. Landman 

Bouwzaken 

Namens Sint Antonius van Paduaparochie  

en Locatie Blauwhuis 

 

 

 

COLLECTES SINT VITUSKERK   

 

Collecte Sint Vituskerk maand mei 2018  €  

1.047,82 

Deurcollecte Nederlandse Missionarissen   €      69,25 

 

 

 

TA OANTINKEN FAN       

 

Martha Baukje Landman-Wijbenga 

 

It gemis en leechte bliuwt, maar jimme waarme 

belangstelling en meilibjen dy't wy underfûn 

hawwe mei it ferstjerren fan ús leave mem en 

beppe hat ús tige goed dien. 

 

Dêrfoar wolle wy jimme tige tank sizze 

 

Jan 

Lucie en Tjeerd 

en beppesizzers 

 

Blauhûs, maaie 2018 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj294-2n7DbAhWkFJoKHfo9AdcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.decrypte.be/bloemen/&psig=AOvVaw16cV8hHZbrNWSOZ0rqgg4H&ust=1527866199006566
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzhtPxn7DbAhXM0aYKHSujDKUQjRx6BAgBEAU&url=http://bisdomgl.nl/unknown-9/&psig=AOvVaw0FYWu6Jqxl9smhboLc8-qT&ust=1527866357291047
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INLEVEREN KOPIJ VOOR HET VOLGENDE PAROCHIEBLAD  

UITERSTE INLEVERDATUM VITUSKLOKJE@HOTMAIL.COM  

 

20 juni    verschijnt op 03-07-2018 is voor 4 weken 

18 juli    verschijnt op 31-07-2018 is voor 4 weken 

15 augustus   verschijnt op 28-08-2018 

Of in de brievenbus van de pastorie 

 

 

As je âlder wurde, ferjitte je wolris wat. Mar ús 60 jierrige troudei 

ferjitte we nea wer.In pracht dei . 

De tsjerke fiering wie tige yn oarder.Mei dank oan Pastoar, bern 

en bernsbern en fansels , it koar . Super . 

Doe mei famylje en freonen yn ‘e Freonskip : Feest fiere . Mei in 

ferrassing fan ús bern !  

En as slútstik , om fjouwer oere , De Swalkers .Tige tank .Ek oan elkenien dy ‘t in 

kado of kaart stjoerd ha .It wie yn ien wurd : Unferjitlik. 

 

 Klaas en Sietske . 

 

 

BOEK SIBBELE HYLKEMA  

 

Oud-parochiaan Sibbele Hylkema (1933-1998) was 

missionaris en antropoloog in Irian Jaya. Zijn nicht Ida 

Hylkema schreef een biografie over hem: Pater onder de 

Papoea’s. Het boek is te koop bij: 

Sjoeke Hylkema-Brandsma, Sinsmar 18 (€ 17,50). 

 

 

 

 

FRIJWILLIGERS OPROP FOAR DE HEMDYKRINTOCHT  

Op 1 septimber wurd de 6e Hemdykrintocht organisearre troch de bemanning fan it 

Blauhúster skûtsje. Foar dizze dei ha we ek frijwilligers nedich. Fine jim it leuk om 

te helpen mei de tarieding of op de dei sels dan graach opjaan bij Agnes Overwijk 

of in mail stjoere nei info@hemdykrintocht.nl.  

 

Organisaasje Hemdykrintocht  

mailto:info@hemdykrintocht.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfnviroLDbAhWIFZoKHSj-DNcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.blikopweststellingwerf.nl/item/10252-sibbele-hylkema-een-kleurrijke-en-eigenzinnige-pater&psig=AOvVaw1LhGAafte5KpxLKk-7td4m&ust=1527866472310269
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK156YpLDbAhWFiKYKHSt2BR4QjRx6BAgBEAU&url=https://tuf-tuf.nl/verjaardag/60-jaar/&psig=AOvVaw2gLzygHxVaanxjmEssAXRC&ust=1527867448400590
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56e editie Blauhúster Túnfeest  

 

Zaterdag 23 en zondag 24 juni is het weer zover, het 

Blauhúster Túnfeest!   

 

Deze editie is er door de Túnfeest commissie wederom een 

gevarieerd programma op touw gezet met vertier voor jong 

en oud. Traditiegetrouw starten we het weekend op 

zaterdagavond in het teken ‘van de stappers van toen’. 

Deze avond kunt u met familie en vrienden herinneringen ophalen en oude tijden 

herleven. 

 

Zaterdag 23 Juni komt de Rolling Stones tribute óThe Stolling Ronesô de tuin 

op zijn kop zetten. Met de perfect geïmiteerde sound van de Rolling Stones en het 

opzwepende en pure geluid van Rock and Roll uit de jaren ‘70 staat deze band 

garant voor een avond vol spektakel!  

Aanvang 22.00 uur en iedereen is welkom. 

 

Zondag 24 Juni starten we de dag weer met spelletjes op het plantsoen, een 

gezellige bedoeling met ook dit jaar weer een draaimolen en een springkussen. 

Komt dus allen!  

Aanvang 13:30. 

Zondagavond komen de Saint and Sinners en The Euroôs de tuin op zijn kop 

zetten. De Saints ’n Sinners staan al jaren aan de top van het covercircuit, voorheen 

als de band HIKE maar nu in een gloednieuwe setting! Dit muzikale beest zorgt 

voor spektakel en is eenmaal losgelaten op het podium niet meer te temmen! En 

The Euro’s mogen met recht de drie musketiers van het feestcircuit genoemd 

worden. Met hits, humor en veel interactie als hun voornaamste wapens spelen ze 

al jarenlang elke zaal, tent en festivalweide plat. 

Aanvang 17.30. 

 

Voor de liefhebbers is er op zaterdagochtend weer steevast het oldtimertreffen. Ook 

dit jaar zal er op en rond het plantsoen weer een breed scala aan oude voertuigen en 

machines voor u uitgestald staan. 

 

Maandag 18 juni om 19.00 uur beginnen we met het opbouwen in de tuin. Extra 

hulp is altijd welkom, dus mocht je willen helpen kom dan gerust langs! 

 

Alvast een gezellig Túnfeest toegewenst. 

De Túnfeestploech. 

www.tunfeestblauhus.nl 

www.facebook.com/tunfeestblauhus  

http://www.tunfeestblauhus.nl/
http://www.facebook.com/tunfeestblauhus
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KERKSCHOONMAAK  

 

Op 19 juni wordt groep 4 en de koperpoetsers  in de kerk verwacht.  

op 3 juli wordt groep 3 in de kerk verwacht 

 

 

WELZIJN JUNI 2018  

  

Tentoonstelling tot en met Juli In verband met het thema “Dromen en Idealen” 

De Grote hobby van  kok Sebastiaan Akkerman “Lego”, kok en nu Blauhúster 

Wopke Bekema, wilde graag acteur worden, ook zijn verhaal is mooi om te lezen.  

en de hobby van Kees Brunott, model treinen. 

 

Informatie over de oude boom “de Es” Uit onderzoek is gebleken dat de boom echt 

dood is, dus hij gaat jammer genoeg helemaal weg. Bauke Hobma, is momenteel 

bezig met de zonnewijzer, die weer teruggeplaatst wordt voor het Teatskehûs , 

hierin wordt hout verwerkt van de boom. 

Ook heeft Bauke Hobma een nieuw ontwerp gemaakt, van een 3 meter hoog beeld 

toch in het thema ."de zuster" (non) keert weer terug naar Blauwhuis! De zusters 

van Liefde zijn van 1905 tot 1980 werkzaam geweest in Blauwhuis. 

Nu, na 38 jaar komt één zuster weer terug! 

Firma Donker zal de boom binnenkort verder omzagen.  

Het  hout is opgeslagen. Het is de bedoeling dat er van dit hout voorwerpen en 

kunstvoorwerpen gemaakt worden, 

Ook worden de schoolkinderen en dorpsgenoten hierbij betrokken.  

Hebt u belangstelling, meld u het dan in het Teatskehûs bij de receptie. 

 

 

Donderdag 26 juli is de opening van een 

expositie in het Teatskehûs, terug in de 

tijd. Het Theresiahuis  

Ook wordt de zuster dan onthuld, en een 

nieuwe boom geplant. 

Als het beeld klaar is, komt er een officiële 

onthulling aansluitend met de opening van 

een tentoonstelling van het oude 

Teatskehûs (Theresiahuis) in de maanden 

juli, augustus,september, oktober met o.a.foto’s van de boom en wat er verder van 

het hout gemaakt is.  
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Maandag 18 juni  

Worden alle gekleurde fietsen weer geplaatst, en 

opgefleurd met bloemen, hebt u nog manden en 

lijsten, breng ze dan naar het Teatskehûs Dan 

kunnen we met de vitaminetrip van maandag  

6 augustus tot vrijdag 31 augustus, goed gemutst 

op pad! Loopt u ook weer mee? 

We gaan nog meer organiseren, dus hou de 

affiches in de gaten! 

 

Afdeling welzijn Teatskehûs Candida van Delft 

 

 
OECUMENISCHE VIERING  

 

Op dinsdag 19 juni is er een oecumenische viering om 10.30 uur in het Teatskehûs. 

Voorganger: pastor L. Foekema 

 

 

BLAUHÚSTER MERKE 2018  

 

In dit jaar vol culturele hoogtepunten in het kader van Leeuwarden Culturele 

Hoofdstad zit één vast cultureel gegeven dat dit jaar als vanouds weer terug komt.  

Dit jaar viert de ‘mienskip’ van Blauwhuis voor de 145e keer met elkaar hun Merke. 

Dat het al 145 jaar een constante factor in het dorpsleven van Blauwhuis is, mag 

gerust bijzonder worden genoemd.  

Als Merkecommissie zijn we al weer druk bezig om de Merke 2018 weer bijzonder 

te maken, met een programma dat voor iedereen wat te bieden heeft. Dit jaar willen 

we op vrijdag weer een optocht organiseren waar iedereen aan mee mag/kan doen. 

Het thema is vrij dit jaar, dus alles kan en alles mag.  

Meer informatie volgt op onze website en in het programmaboekje waarmee wij na 

het Túnfeest weer bij u langs komen tijdens het ‘listrinnen’.  

Succes met de voorbereidingen en alvast een mooie zomer en Merke toegewenst.  

 

Merkecommissie Blauhús 

 

COLLECTE NATIONAAL FONDS KINDERHULP  

De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de 

week van 16-21 april heeft in Blauwhuis €231,75 opgebracht. 

Collectanten en gevers: Hartelijk dank! 

 

Wietske Altena-v/d Meulen.  
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VIERINGEN  

 

 

 

 

Themaviering: Jouw liefde is onbegrensd 

 

Op zaterdag 12 mei was er themaviering waarin de Moeder centraal stond. Pastor 

Foekema stelde aan de kinderen 3 vragen: 

* Wat is de lievelingskleur van je moeder? 

* Wat eet je moeder het liefst? 

* Wat doet ze het liefst? 

 

Omdat de kinderen het antwoord op deze vragen niet kenden gingen ze naar hun 

moeder op het antwoord op te halen. 

 

Daarna gingen de kinderen aan de slag met het inpakken van cadeaus voor de 

moeders en grootmoeders die in de kerk aanwezig waren. We mogen terug zien op 

een mooie viering mede ook door de muzikale ondersteuning door X-jong uit 

Bakhuizen. 

 

  

LOCATIE HEEG 

Zaterdag 16 juni  

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep Heeg 

Zondag 24 juni 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zaterdag 30 juni 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 8 juli 

   9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 
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Waarom huil je? 

 

In het vorige parochieblad konden we deze vraag lezen bij de uitnodiging van de 

themaviering op 12 mei. Wat was nu het antwoord? Lees het verhaal. 

 

Waarom huil je Mama?" vroeg een jongetje aan zijn moeder. "Omdat ik een vrouw 

ben." antwoordde zij. "Ik begrijp het niet." zei het jongetje weer. 

 

Zijn moeder knuffelde hem en zei met een vage lach: "En dat zul je ook nooit doen 

lieve kind, maar dat maakt niet uit." Later vroeg de kleine jongen aan zijn vader: 

"Papa, waarom huilt Mama zomaar zonder reden?" Zijn vader kon alleen maar 

antwoorden: "Alle vrouwen huilen zonder reden." De kleine jongen groeide op en 

werd een jonge man, zich nog steeds afvragend, waarom vrouwen huilen. 

Uiteindelijk riep hij de hulp in van God en vroeg ook Hem: "God, waarom huilen 

vrouwen?" 

 

God antwoordde het volgende: "Toen ik de vrouw schiep, besloot ik dat ze speciaal 

moest zijn. Ik gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen, 

maar ook zachte armen om comfort te bieden. 

 

Ik gaf haar innerlijke kracht om bevallingen te doorstaan en om tegen afwijzing te 

kunnen, welke zij vaak zou gaan krijgen, soms zelfs van haar eigen kinderen. Ik gaf 

haar de hardheid, het doorzettingsvermogen om voor haar vrienden en familie te 

kunnen zorgen, zelfs wanneer iedereen het opgeeft. 

 

Zelfs ziekte en vermoeidheid houden haar dan niet tegen, en zij klaagt nooit.... 

 

Ik gaf haar gevoeligheid, zodat zij haar kinderen lief zal hebben, onder welke 

omstandigheid dan ook. Zelfs wanneer haar eigen kind haar pijn heeft gedaan. Ze 

heeft een speciale gave om kinderen weer te doen lachen, om tieners te helpen met 

hun twijfels en angsten. 

 

Ik gaf haar de kracht om voor haar man te zorgen, ondanks zijn fouten en ik 

fabriceerde haar uit een rib van hem om zijn hart te beschermen 

 

Ik gaf haar de wijsheid, om te weten dat een goede echtgenoot zijn vrouw nooit pijn 

zou doen, maar dat hij haar soms test op haar kracht. En ook om haar man bij te 

staan, door dik en dun. 

 

  



16 

 

 

Voor al dit harde werk, gaf ik haar ook een traan om te laten.  

 

Het is van haar, zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft. Het is haar enige 

zwakte..... Wanneer je haar ziet huilen, zeg haar dan hoeveel je van haar houdt, en 

hoe goed de dingen zijn die zij voor anderen doet. En alhoewel ze dan nog steeds 

huilt, weet dan dat ze zich wel degelijk iets beter voelt. 

 

 

Peter Wezenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvast noteren: 

 

zaterdag 8 september  

staat de viering en de avond 

in het teken van de vrijwilligers. 
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VIERINGEN  

 

 

 

 

 

 

PM : Viering Zaterdag 7 juli Pastor Foekema,  Woord-en communieviering.  

 

 

 
  

Zondag 17 juni     

9.30  Woord en communieviering    werkgroep Heeg/ Reahus 

Collecte: Ida 

Intenties IJsbrand Galema en overleden fam,  

Lydia Altenburg en overleden familie,  

Tom Slooter   

Zaterdag 23 juni    

19.30  Woord en communieviering   Pastor Foekema 

 Acoliet: Anneke                                                     Collecte: Karel 

Intenties  Eduard Witteveen en overleden familie,  

Fam H. Brandsma- Ketelaar, 

Alie Altenburg- Agricola en overleden familie,  

Simme en Johanna Andringa-Wijngaard,  

Tom Slooter,  

Klaas en Agatha Bootsma- Zonderland     

Zondag 1 juli   

9.30  Eucharistieviering met Pastoor van der Weide 

 Acl: Rein    misd:  Corrie en Nynke                                                              

Collecte: Marieke  

Intenties   Bonnie Bootsma,  

Tinus Hoekstra,  

Anne en Baukje Bootsma de Jong,  

A. Siemensma- van der Weij,  

M.Poelsma- Aukes,  

Tom Slooter    

 

LOCATIE REAHÛS 
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OPEN DEUR 

 

In de zomermaanden staat de deur van  onze kerk weer open voor 

bezoek.  

 

 

 
IN MEMORIAM ZUSTER GUISEPPO JONKMAN  

 

Evertje Jonkman werd op 16 september geboren te Scharnegoutum. Zij deed op 18 

november 1956 haar professie in de Congregatie van Liefdezusters van de heilige 

Carolus Borromeus (zusters Onder de Bogen) te Maastricht en is op 29 mei 2018 

overleden te Maastricht.   

Reeds van huis uit kreeg Guiseppo een diepgeworteld geloof mee. Ze was zich 

bewust dat God in haar werkzaam was. Dit bleef haar kracht in alle 

omstandigheden. De congregatie was haar zeer dierbaar, evenals zovele mensen die 

aan haar zorgen waren toevertrouwd. Gedurende twaalf jaren was zij Provinciaal 

bestuurslid van de Nederlandse Provincie. Na die periode werd zij gekozen tot 

Provinciale overste. In die tijd werd de Nederlandse provincie omgezet tot regio 

binnen de congregatie. Vurig ijverde zij om dit mede in goede banen te leiden. 

Daarbij was ze met hart en ziel medezusters nabij en deelde van waar zij zelf uit 

leefde: de liefde van en voor haar God.  

Op zaterdag 2 juni is afscheid van haar genomen tijdens een Eucharistieviering in 

het Moederhuis in Maastricht. Aansluitend volgde de begrafenis op het 

kloosterkerkhof in Rijckholt. We danken de goede God dat Hij op bijzondere wijze 

aan het licht mocht komen door deze geroepene uit ons eigen midden. Moge zij 

rusten en leven in Zijn onmetelijke Ruimte. 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

 
GEBOREN 

 

Op 16 mei:  Jorrit Ruerd, zoon van Jos en Wieke Cartens- Rijpma en broertje van 

Douwe. Fan herte Lokwinske.  

  

https://www.flickr.com/photos/acrylicartist/5854647274/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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VIERINGEN  

 

Zaterdag 16 juni  

    

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering  

Intentie: Mattie Janssen-Janssen, Regina Gaarman-van der 

Meer, Folkert Terveer, Ernesto Andriol en familie, familie 

Brouwer-Palsma,voor een 90- jarige en haar familie 

Zondag 17 juni -11e Zondag door het jaar 

A.Z. 10.00 Voorganger: E. Hefting 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Sint Caeciliakoor 

Pieter Almakdase  (L);  Melanie Bod (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Sietse en Thea Altena, familie Brenninkmeijer-

Sandfort, Elly Aertssen-Otten, Joop Rijpkema, Wim van der 

Heijden, om troost en vertrouwen, Homme Bosma, zuster 

Guiseppo Jonkman 

Kinderwoorddienst: Walter en Belinda Vogelvanger 

Maandag 18 juni 

Bonh 09.15 Woord & Communieviering  

Intentie: Lize Hooghiemstra 

Dinsdag 19 juni 

Kerk 08.45 Woord & Communieviering  

Intentie: Voor de zieken van de parochie 

Woensdag 20 juni 

Bonh 09.15 Woord & Communieviering  

Intentie: Mily Clerkc, familie Flapper-Brouwer, overleden 

familie Miedema- van Wijk 

Donderdag 21 juni ï H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle kinderen en jongeren 

Vrijdag 22 juni  

Kerk 19.00 Woord & Communieviering  

Intentie: Mimi Steinebach, uit dankbaarheid, overleden ouders 

en familie 

Zaterdag 23 juni 

Ielânen 10.00 Woord & Communieviering 

Intentie: Pier Ruiter, Marjo Pool-Bruinsma, Yvonne van 

Schagen-Paddenburg, Jan en Corry Bouma- van Gool 

LOCATIE SNEEK  
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Zondag 24 juni ï Geboorte van Johannes de Doper- Hoogfeest 

A.Z. 10.00 Voorganger: M. van Blanken 

Kerk 11.00 Woord & Communieviering m.m.v. Sint Caeciliakoor 

Annagreet Engelmoer (L); Lucas Bod (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, overleden ouders Schoof-Middelweerd, 

overleden familie Aukes- Stockmann, Cornelis Frederikus en 

Ely Damwijk, Henk en Sabine Andela, Elly Aertssen, Elly 

Aertssen, Joop Rijpkema, Wim van der Heijden, zuster 

Guiseppo Jonkman 

Kinderwoorddienst: Lisette van den Berg 

Maandag 25 juni 

Bonh 09.15 Woord & Communieviering  

Intentie: Rie Tromp-Vonk, Sjoerd Hendrik en Riek 

Hamersma- van der Horst, Andries en Jetske Brouwer-

Melchers 

Dinsdag 26 juni 

Kerk 08.45 Woord & Communieviering  

Intentie: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze 

leven 

Woensdag 27 juni 

Bonh 09.15 Woord & Communieviering  

Intentie: Andries en Jetske Brouwer-Melchers, uit 

dankbaarheid, overleden familie Vallinga-Siemonsma 

Donderdag 28 juni ï H. Ireneüs, bisschop en martelaar 

Kerk 08.45 Woord & Communieviering  

Intentie: Sofia Teters-Vunderink 

Vrijdag 29 juni ï HH. Petrus en Paulus - Hoogfeest 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor onze paus Franciscus, uit dankbaarheid bij een 

naamdag 

Zaterdag 30 juni 

Bonh. 19.00 Eucharistieviering 

Intentie: Mattie Janssen-Janssen, familie Brouwer-Palsma 

Zondag 1 juli  - 13e Zondag door het jaar ï H. Vormsel 

A.Z. 10.00 Eucharistieviering  

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo & The Young Angels 

Willem Nicolaij (L); Doutzen Slart (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor onze vormelingen, Jannie Dijkstra-Poiesz, 

Margaretha van de Vliet-de Vries, Tinus en Janny van der 

Weide- Stornebrink, Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak, Rein 
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AGENDA 

 

Maandag  2 juli 14.45   Catechese 

Dinsdag  3 juli  09.15  Koffieochtend 

Woensdag  4 juli  13.30  Leerhuis in de pastorie 

Vrijdag  13 juli 09.00  Verg. Flora Prodeo 

 

KOFFIEOCHTEND  

 

Dinsdag 3 juli is er een koffieochtend. 

Na de H.Mis van 8.45 uur staat er in het Martinushuis een lekker 

kopje koffie/thee voor u klaar. 

Heeft u zin om even bij te praten of te luisteren, u bent van harte welkom. 

 

Betty en Lenie. 

  

en Annie van der Vliet-Tigchelaar, overleden ouders 

Hergarden-Pasveer, overleden ouders Miedema- van Wijk, 

familie Brenninkmeijer-Bürger, zuster Guiseppo Jonkman 

Kinderwoorddienst: Nel Gerbrands en Heleen Orth 

Maandag 2 juli 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Annie Meijer-de Vries, Petrus Drabbe, familie 

Flapper-Brouwer 

Dinsdag 3 juli ï H. Tomas, apostel - feest 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de leden en overleden leden van de Katholieke 

Bond voor Ouderen (KBO) 

Woensdag 4 juli 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Grad Folmer-Ruhe, Mien Roelen-van Rooden 

Donderdag 5 juli 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Tinus van der Weide, Koos Rijpstra, Anno Bootsma, 

familie Bootsma-de Jong, familie Potma, Silvius, vader Boet 

en Jan Rudolf Matitawaer 

Vrijdag 6 juli ï 1e Vrijdag van de maand 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus, pater Henk Brouwer 
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COLLECTE  

Zondag 13 mei  €  527,62   Zondag 20 mei  € 700,00 

Zondag 27 mei  €  340,42  Extra collectes   € 1358,80 

 

LIEF EN LEED  

 

GEDOOPT 

 

Op zondag 3 juni ontving Marik Frodo Quint Schickenberg het H. 

Doopsel. Wij feliciteren zijn ouders Bilbo en Barbara en zijn  zus 

Eline en broer Tibo. De beide meters: Ellen en Ulrike en alle andere 

dierbaren. Welkom in onze  

geloofsgemeenschap en veel Zegen toegewenst voor hopelijk een     

lang en gelukkig leven. 

 

OVERLEDEN  

 

IN MEMORIAM ELLY AERTSSEN - OTTEN 

 

Elly werd geboren op 2 februari 1935 in Zuijlen bij Utrecht. Bij het H. 

Doopsel in de St. Ludgeruskerk aan de Amsterdamse Straatweg ontving 

de ze klinkende namen Elisabeth Francijna  Aleida,. Ze overleed in  Sneek 

op dinsdag 15 mei 2018. Op vrijdag 18 mei  is in besloten kring afscheid 

van haar genomen. 

Voor de mensen die haar hebben meegemaakt was Elly een lieve en betrokken 

vrouw. Ze leek heel bescheiden maar wist goed wat ze wilde. Ze bezat een bijzonder 

talent om mensen goed aan te voelen en vertrouwen te schenken. Dit kon ze heel 

goed bij het lesgeven aan verstandelijk gehandicapten, maar ook bij haar 

kleinkinderen. Voor haar waren verschillen tussen mensen een uitdaging. Het 

prikkelde en stimuleerde haar. Dit was voor haar een uitdaging. In het gezin was ze 

een spil. In de oorlogstijd toen haar vader naar Duistland was afgevoerd was ze een 

grote steun voor haar moeder. Ze wisten niets van hem en hij niet van hun. Dit had 

een diepe impact op haar leven toen en waarschijnlijk tot het laatst toe heeft 

doorgewerkt. Wat is er nu werkelijk gebeurd? Wat heeft het met je gedaan? Zo 

vroeg haar man Peter zich wel eens af: “Wat gaat er nu werkelijk allemaal door haar 

heen?” Op andere momenten spraken ze samen met elkaar over hoe je elkaar zag 

en over het waarom om toch samen hand in hand verder te gaan op de weg van het 

leven!  

 

Elly heeft als vrouw een grote ontwikkeling doorgemaakt door haar katholieke 

opvoeding vanaf de Mater Amablisschool tot en met de vrouwenemancipatie, 

waarbij Peter wel eens zei: “Ik vind het allemaal best, als mijn overhemd maar 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cJNdJfXv358GxM&tbnid=Toiwyo9aFwpnEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kerknet.be/microsite/sintgilliswaas/content.php?ID%3D18736&ei=V04zUv6_N4Gw0QXS4oCQDg&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNHbra0f7VqADKZQF5VEtdBj5AaBcg&ust=1379180493976631
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gestreken is”. Het lied, “Het zijn de kleine dingen die het doen”, is een lied dat zeker 

ook met Elly van doen heeft vooral omdat ze de laatste tijd van kleine dingen kon 

genieten. Kleine dingen die heel kostbaar voor haar waren zoals een foto, of een 

mooie tekst, een brief, bezoek en vul maar aan. Ook bleef ze betrokken en voelde 

zich ongelukkig door te zeggen: “Ik wou dat ik kon helpen. Ik had de aardappelen 

voor je willen schillen. Ik ben het zat”. Ze was moe de laatste tijd en dat was ook 

goed te zien, maar zo lang ze er was, was ze er. En nu…. Is ze er ook maar anders. 

Want wat blijft is haar geest die levend maakt waar haar dierbaren elkaar  ruimte 

geven. Zo blijft ze voortleven als de levensgezellin van Peter. Die haar op haar 18e 

verjaardag leerde kennen. Zo blijft ze voortleven als een moeder en grootmoeder 

die kon genieten van de aanwezigheid van heel het gezin, zoals het gezellig 

samenzijn op de grote feestdagen.  

 

Elly, Elisabeth Francijna Aleida Aertssen-Otten, je bent een mens die bij haar dood 

niet is verdwenen maar juist tot leven is gekomen. Je bent overleden en dat wil 

zeggen dat je over je lijden heen bent. Moge Gods liefde je voor altijd omringen en 

moge die liefde met je dierbaren zijn en blijven in de tijd die voor hen ligt. We 

zeggen: “Dank je wel voor wie je was en zult blijven; een mens die vertrouwen 

schonk en het terug heeft ontvangen. Elly rust zacht en Adieu. 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

IN MEMORIAM JOOP RIJPKEMA  

 

Joop werd geboren op 16 november 1934 in Flansum. Hij zal vast snel 

naar de St. Marcuskerk in Irnsum zijn gebracht  om het H. Doopsel te 

ontvangen. Daarbij ontving hij de namen Joseph Tjitze. Toen Joop een 

jongen was van een jaar of zeven, acht verhuisden zijn ouders naar 

Toppenhûzen. Daar waren zij de eerste Rooms Katholieken, maar al snel 

werden ze in de toen nog overwegend protestantse dorpsgemeenschap  opgenomen. 

Joop was nogal honkvast, maar niet in de tijd dat hij in Nederlands Indië zat. Later 

weer wel, maar niet in de geest, want daarmee reisde hij via boeken de hele wereld 

over en wist er ook alles van. Hij hield van geschiedenis en verdiepte zich ook in 

de dorpsgeschiedenis Toen hij Bouwdien nog niet kende werd hij voor van alles en 

nog wat gevraagd in het dorp, voor de Oranje Vereniging, als tweede koster, etc. 

Joop zei geen neen en hij deed het nog graag ook. Zo rustig als hij was, wilde hij 

vaak graag wel het laatste woord hebben op een vergadering. De komst van 

Bouwdien in zijn leven was zowel voor hem als haar een bekroning. Bouwdien was 

weer gelukkig en Joop had ineens kinderen die hem later ook nog eens 

kleinkinderen en achterkleinkinderen bezorgden. Hij was er de koning te rijk mee 

en het eerste wat de kleinkinderen vroegen als de kop om de deur staken was: “Is 

pake er niet?” Bouwdien heeft Joop aan het reizen gekregen. Van te voren was dat 
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een heel gedoe. Joop was stil , maar eenmaal in de bus genoot hij met volle teugen 

en was hij aangenaam gezelschap en maakte gemakkelijk contact en wist hij veel te 

vertellen want hij had veel parate kennis. Joop was trots op zijn Friese afkomst . 

Eigenlijk had hij geen boer willen worden, maar het moest van thuis, maar hij heeft 

het geweldig gedaan. Toen hij Bouwdien leerde kennen vertelde hij trots dat hij 100 

K had. Ze kwam er gauw achter dat het honderd koeien waren.  

 

De laatste jaren vocht Joop tegen zijn huidziekte. Die strijd heeft hij op moeten 

geven. Op donderdag 17 mei is hij thuis overleden. Geheel volgens Joop’s laatste 

wens hebben we de Heer van alle leven gedankt voor zijn leven tijdens een 

oecumenische afscheidsviering in de Johanneskerk in Toppenhûzen op donderdag 

24 mei 2018. Aansluitend hebben we zijn lichaam toevertrouwd aan de aarde op het 

kerkhof aldaar. Hij was immers een echte Toppenhúster! Aan het begin van de 

viering ontstaken we de kaarsen met de trouwkaars van Joop en Bouwdien uit 

Oosterwolde in 1982 en met de kaars van hun 35- jarig huwelijksfeest  uit de St. 

Martinus in Sneek in 2017. En dat op een zon overgoten dag in een geheel volle 

kerk. Hij zou er maar wat trots op geweest zijn. Moge de goede God hem omringen 

met licht, vrede en eeuwige vriendschap en moge Joop vanuit de hemel een goed 

oogje houden op Bouwdien, alle dierbaren en op zijn Toppenhûzen. Joop, dank voor 

alles en Adieu. 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

IN MEMORIAM WIM VAN DER HEIJDEN  

 

Wim is geboren op 12 december 1928 in Betondorp in Amsterdam. 

Diezelfde dag werd hij in de grootste RK Kerk van die stad gedoopt, de 

Willibrordus Buiten de Veste aan de Amstel. De grootste kerk die Pierre 

Cuypers ooit heeft ontworpen. Toen ontving hij de namen Wilhelmus 

Wouterus. Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Hij heeft dus de 

crisistijd meegemaakt en ook de Hongerwinter in 1944-1945. Dit heeft diepe indruk 

gemaakt. Hij voelde zich toen wel eens vernederd en hij heeft zich toen vast 

voorgenomen om van een dubbeltje beslist een kwartje te maken. Dat is hem heel 

goed gelukt. Door zijn sterke geest had hij een enorme drive en heeft hij ook steeds 

zijn kinderen en kleinkinderen voorgehouden door studie en inzet er voor te zorgen 

dat je een goed leven kon leiden. Hij heeft door hard werken zich goed omhoog 

weten te werken. Zo heeft hij alle promoties bewaard. Van archivaris - klerk tot aan 

hoofd van de organisatie die zich met bezuinigingen bezig hield bij de Gemeente 

Amsterdam. Zou hij daar zijn eigen afdeling hebben wegbezuinigd? Na veertig 

dienstjaren ging hij genieten van zijn pensioen en trokken hij en zijn vrouw Thecla 

in 1994 naar Sneek. Zo kwam er extra tijd vrij voor zijn grote passie de natuur. Wat 

wil je op zo’n mooi plekje aan het water, met de boot voor de deur. Een tot twee 



25 

 

maal per jaar op pad met het gehele gezin, waarbij de Eifel favoriet was. Hij kende 

heel veel vogelgeluiden, ging graag met de jongens eieren zoeken toen het nog kon, 

was dol op het boerenleven en had eigenlijk graag boer willen worden. Zo was hij 

gek op de boerderij in “Top en Twel” waar in de oorlog zijn zussen ondergedoken 

zaten. Zo ging hij graag hooien bij de grutte boer Minnema. Thecla was de liefde 

van zijn leven. Ze was lief en zorgzaam, maar ook sterk van gezondheid en bezat 

de nodige eigen-wijsheid op haar tijd. Wim leerde haar kennen in Rijs op 15 

augustus 1948. Toentertijd dé ontmoetingsplek voor katholieke jonge mensen. Op 

13 november 1951 trouwden ze voor de Wet maar nog niet, zoals Wim dat zei, voor 

het bed. Dat gebeurde op 6 september 1952, hier in de St. Martinuskerk kerk waarbij 

deken van Galkom het huwelijk in zegende. Volgens Wim was Thecla een 

prachtvrouw. Terwijl hij veel pad was, was Thecla altijd thuis en zorgde bovenmate 

goed voor de kinderen. De laatste jaren waren niet altijd even gemakkelijk, maar 

door goede Thuiszorg en de hulp van de kinderen en buren konden ze in hun eigen 

huis blijven. Wim heeft zelfs één van zijn benen laten amputeren om in leven te 

blijven, zodat hij niet als eerste zou gaan hemelen. Hun geloof in Gods goedheid en 

liefde was hun daarbij tot grote steun en voor Wim was de rozenkrans de laatste tijd 

een middel om kracht steun te krijgen op voorspraak van Moeder Maria. Zijn geest 

is sterk en scherp gebleven tot het laatste toe. Ze verbeterde hij mij een poosje 

geleden bij het bidden van het Onze Vader, waarbij ik de oude versie gebruikte en 

hij keihard riep: “Fout, het is beproeving!” Weer een beproeving minder! Op 

dinsdag 22 mei 2018 is Wim overleden en op maandag 28 mei hebben we in een 

heilige Mis uit dankbaarheid de Heer gedankt voor zijn leven. Zijn stoffelijk 

overschot werd op een open boerenwagen met een Fries paard er voor naar de kerk 

gebracht en aansluitend naar de RK Begraafplaats; een prachtgezicht en gehoor! 

Wat wil bij iemand die als jongen graag boer wilde worden. Zo verdween Wim niet 

geruisloos uit ons midden, maar op een kar die ratelt op de keien. Ach, wie zong 

dat ook weer… Wim zal gemist worden, maar het is goed zo. Net niet de negentig 

gehaald, maar wel in zijn negentigste levensjaar aangekomen zal zijn sterke geest 

voortleven in- en door al zijn dierbaren en bij de goede God op wie hij zijn heel 

leven heeft vertrouwd en gebouwd. Wim, ik moest het kort houden, maar het ging 

even niet anders. Dank voor alles en Adieu. 

 

Pastoor Peter van der Weide 
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MAATSCHAPPELIJKE STAGE  

  

Lotte Heerink , Lina van der Sluis , Eowyn Saffrie en Nienke Stallmann hebben 

inmiddels hun stage in onze kerk afgerond. 

We willen de dames bedanken voor hun inzet en ze veel succes op school 

toewensen. 

  

Renate Dümmer en Jetty Sipma. 

 

VOEDSELBANK  

 

Ieder  tweede weekend van de maand is er een inzameling van 

houdbare producten voor de voedselbank. 

Daarom staat in het weekend van  6, 7, en 8, juli  de bak weer in de hal 

van de kerk.  

Bedankt voor uw bijdragen van de vorig maand. 

Idee tip:   wasmiddel ( geconcentreerd)  pakjes soep,  

closetpapier ( 4 stuks verpakking)  

 

Diaconie St. Antonius van Padua 

Opdat wij elkaar niet vergeten 

 

BLIJVEN HANGEN  

 

Deze jongensjas hangt al een maand in het Sint Martinushuis. 

Wie mist deze jas? Kom hem maar gauw halen. 

 

Lenie 
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                            Iedereen een fijne zomer toegewenst 
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Pastoor  Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek  

 pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626 

Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward 

 Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869 

Diakonaal medewerker Kees van Kordelaar  

 KvanKordelaar@solidairfriesland.nl, 06-19905519 

Parochieblad stantoniusblad@gmail.com (voor niet-locale artikelen) 

 

Locatie Blauhús 

St Vituskerk Vitusdijk 29, 8615 LN Blauwhuis  

 parochiebestuurblauwhuis@live.nl  

 Tineke Rypma: 0515-579870 

Parochieblad vitusklokje@hotmail.com 

Bank kerk NL67RABO03087.20.458 t.n.v. St. Antoniusparochie Blauwhuis 

Locatie Heeg 

St Josephkerk  Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg  

 Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850 

Parochieblad    audi-gt@outlook.com 

Bank kerk        NL90 RABO 0326 1034 14 

Onderhoud      NL58 RABO 0359 5338 76 

Locatie Reahûs 

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs  

 Locatieraadreahus@gmail.com 

 Marieke Altena 0515-331523 en 06-28521442  

Parochieblad Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580 

Bank kerk NL64RABO0356100162  

Restauratie NL08RABO0356155005  

Locatie Sneek 

St Martinuskerk Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626 

 Pastorie en parochiesecretariaat: idem 

St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek, 0515-414414 

 martinushuis@hotmail.com 

Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com, 0515-558585 

 Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889 

Bank kerk NL96INGB0000852571, NL02ABNA0482168706  

 

Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl 

Kopij inleveren t/m woensdag 20 juni  vóór 18.00 uur bij de lokale redactie 

ADRESSEN 


